
Ik kijk terug op een mooie zondag op de Natuurbegraafplaats Maasbree. Ik 
had een schaal met geluksmuntjes waar mensen een muntje uit mochten 
nemen. Ze konden een wens in gedachte houden of een wens opschrijven. 
Meer dan 70 mensen schreven een wens op papier. Alle wensen heb ik ver-
zameld en gebundeld tussen twee stevige stenen. Op het einde van de dag 
heb ik ze te water gelaten. Daar lost het papier op en worden de wensen 
opgenomen in het  universum. 


